
 
Verwelkoming  
en naamopgave van de dopeling 
 
 
Intrede   

 
 
Openingswoord 
 

Gebed om ontferming 

Onze dagelijkse omgang als broers en zussen 
is getekend door veel goeds,  
maar ook door zwakheid en onwil. 
Bidden we daarom om Zijn vergeving  
die ons telkens nieuwe kansen schenkt. 
 
God, kom ons nabij. 
Vergeef ons onze fouten 
en leid ons naar een nieuw  
en liefdevol leven. Amen. 

Anders 
denken                  

en 
doen ! 

 

 
 

Wees  
welkom  

bij de  
Heilige  
Familie  
 

28 dec 2025 



Lofprijzing      
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eer zij God die onze Vader  
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toegekomen is. 
Gloria … 
 
 
Openingsgebed 
 
Heer, onze God, 
het gezin van Nazareth is voor ons 
het teken van uw liefdevolle aanwezigheid 
in de relaties van mensen die elkaar nabij zijn. 
 
Geef dat ook wij in ons gezin 
iets laten zien  
van die onuitputtelijke liefde, 
het standvastige geduld  
en de verdraagzaamheid 
die Maria, Jozef en Jezus  
elkaar hebben betoond. 
Wij vragen U dit in Jezus’ naam. Amen  
 
Inleiding op de lezingen 

De wijze Jezus Sirach roept alle mensen op om eer-
bied te hebben voor hun ouders.  
Het evangelie brengt ons in herinnering dat,  
ook nog in onze dagen, 
Jozef, het Kind en zijn moeder op de vlucht zijn. 
In veelkleurige rassen, talen en culturen  
verblijven zij onder ons, 
als vreemdelingen, als vluchtelingen. 
God draagt al wie op de vlucht is een warm hart toe. 
 
 
Eerste lezing  Jezus Sirach, 3, 2-6. 12-14  
 
Orgelmuziek    
 
Evangelie   
Matteüs 2, 13-15, 19-23   
 
Homilie        
 
 



Geloofsbelijdenis 
 
Belijden wij dat wij door God geroepen zijn 
om als mensengemeenschap zorg te dragen  
voor elkaar. 
 
Wij geloven in God, de Vader, 
die zijn schepping in onze handen  
heeft gegeven 
om er een woning van te maken 
waarin het goed is om te leven. 
 
Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus, 
die bij ons kwam wonen en nu leeft 
in de harten van de mensen. 
Hij is ons voorbeeld van liefde  
tot het uiterste. 

Wij geloven in Gods Geest, 
die ieder van ons de kracht geeft 
om aan het rijk van God mee te bouwen. 

Wij geloven in een gemeenschap 
waarin elkeen zorg draagt voor de ander; 
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap 
gestalte geeft door woord en daad. 

Wij geloven dat een mensenleven 
nooit zal eindigen 
en dat we hoopvol mogen uitzien 
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen. 

Zalving van Orphelia met olie 
 
Voorbeden 

Heer, onze God, 
wij bidden U voor allen die geduldig,  
verdraagzaam en vergevingsgezind zijn 
in hun omgang met hun naasten. 
Moge hun inzet vruchtbaar zijn 
en uw licht doen stralen in deze wereld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heer, onze God, 
wij bidden U voor allen die gestalte geven 
aan liefde, wijsheid en vrede in de samenleving. 
Moge hun inzet vruchtbaar zijn 
en uw licht doen stralen in deze wereld. 
              God van leven en licht ... 



Heer, onze God, 
wij bidden U voor ouders 
die door armoede of onmacht niet in staat zijn 
hun kinderen te geven wat ze nodig hebben. 
Dat ze mensen ontmoeten die hen steunen. 
Moge hun inzet vruchtbaar zijn 
en uw licht doen stralen in deze wereld. 
                  God van leven en licht ... 

Heer onze God, 
Wij bidden voor de mensen die ziek zijn,  
voor de mensen die het moeilijk hebben  
omdat ze afscheid moesten nemen  
van hun geliefden. 
In het bijzonder voor … 
Dat ze warme mensen ontmoeten die hun pijn en 
verdriet mee helpen dragen. 
                   God van leven en licht ... 
 
Offerande                                      
Dankjewel om  
onze geloofsgemeenschap      
een financieel duwtje  
in de rug te geven.  
Dit kan ook via je bankapp.  
Het bedrag kan je zelf aanpassen.  
 
Gebed over de gaven 

God, die voor ons tegelijk Vader en Moeder zijt, 
wij zijn hier bijeen rond uw tafel  
als één grote familie. 
In dit brood en deze wijn bieden wij U  
het werk van al onze moeders aan, 
de inzet van al onze vaders, 
de goede wil van onze kinderen en jongeren. 
Samen willen we werken  
aan een liefdevolle wereld 
zoals Gij die voor ons bedoeld hebt.   
Amen.   
 
 
 
 
Gebed bij brood en wijn van leven. 
De Heer zal bij U zijn. 
De Heer zal u bewaren.  
Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
God, wij danken U 
omdat Gij een God van liefde zijt, 
een God die oog en hart heeft 
voor ons, zoekende mensen. 
 
Wij danken U 
omdat Gij de naam van elke mens  
geschreven hebt in de palm van uw hand. 
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt 



in elke goede mens, 
in ogen vol mildheid, 
in een teder gebaar. 
Overduidelijk hebt Gij dat getoond  
in Jezus, uw mensgeworden Zoon. 
Als geen ander gaf Hij 
gestalte aan uw goedheid en uw liefde 
voor de mensen. 
 
Gij zijt de hand op onze schouder, 
de stem die ons moed inspreekt  
of tactvol corrigeert. 
In alle mensen die om ons bekommerd zijn, 
die ons vergeven en aanmoedigen, 
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden. 
Als liefde ook ons hart beroert, 
onthullen wij iets van uw gelaat. 
Omdat wij dit mochten ontdekken, noemen wij 
uw naam en zingen U toe met de woorden: 

Wij danken U, God, voor Jezus, de Christus,  
de man uit Nazareth, 
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader, noemde. 
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren 
als toen Hij op onze aarde was. 
 
Hij was met mensen begaan, 
deelde hun vreugde,  
maar ook hun verdriet. 
Hij veroordeelde niet, 
maar gaf mensen steeds nieuwe kansen 
omdat Hij wist dat elke mens uniek is  
in de schepping. 
 
Vooral in de nacht,  
die de laatste van zijn leven werd, 
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld... 
 



Vader, wij zijn U dankbaar 
omdat wij rond deze tekenen  
van Brood en Beker 
Jezus van Nazareth mogen gedenken. 
Zend ons zijn Geest opdat ook wij voor elkaar 
genade zijn, hoe onvolkomen ook. 
 
Geef dat wij elkaar waarderen, 
dat we niet blind zijn voor de mens  
naast ons of doof en onverschillig  
voor zijn nood. 

Dan zal er vreugde zijn op aarde, liefde,  
vrijheid en vriendschap in Jezus’ naam. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal  
uw naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader,  
in de eenheid van de heilige Geest, 
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader 
 
Vredeswens  
Heer, Jezus Christus, 
bij uw geboorte zongen de engelen  
vrede toe aan alle mensen van goede wil. 
Geef ook vandaag uw vrede vooral aan mensen 
die onderdrukt en vernederd worden, 
aan mensen die leven  
middenin oorlog en geweld, 
aan gezinnen waar spanningen heersen, 
aan mensen die het moeilijk hebben. 
Geef die vrede ook aan ons 
en mogen wij ze met open handen doorgeven 
aan elkaar. 
 

Communie    &  Orgelmuziek       

Tekst om in stilte te lezen 

Toen sprak de profeet. 

Uw kinderen zijn uw kinderen niet. 
Zij zijn de zonen en de dochters 
van ’s levens hunkering naar zichzelf. 
Zij komen door u, maar zijn niet van u. 
En hoewel zij bij u zijn, behoren ze u niet toe. 
Gij moogt hun geven van uw liefde,  
maar niet van uw gedachten, 
want zij hebben hun eigen gedachten. 
Gij moogt hun lichamen huisvesten,  
maar niet hun zielen, 
want hun zielen toeven in het huis van morgen 
dat gij niet bezoeken kunt,  
zelfs niet in uw dromen. 
Gij moogt proberen hun gelijk te worden, 
maar tracht hen niet aan u gelijk te maken. 
Gij zijt de bogen, waarmee uw kinderen 
als levende pijlen worden weggeschoten  
naar de toekomst. 
                                          naar Kahlil Gibran 



Slotgebed 
God van mensen, die kleinen toevertrouwt aan 
de handen van groten. 
Herinner die groten eraan dat Gij met uw hart 
bij hun kinderen zijt. 
Leer hen een klimaat van vertrouwen scheppen 
waarin kinderen zichzelf kunnen worden  
en hun eigen wegen leren gaan. 
Leer ons – zo jong of zo oud als we zijn –  
te zeggen wat er leeft in ons hart 
opdat wij elkaars bondgenoten worden 
op wegen van vrijmoedigheid,  
verbondenheid en vrede.  
Amen. 
 
Slotlied  

 
 
 
Mededelingen               
 

Zending en Zegen 

 
 
 
 



Kom je mee Nieuwjaar vieren?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag 4 januari om 10u30 
voor de viering met het koor Consonant  
die zingen tvv Welzijnszorg Tereken 
 
Op vrijdag 9 januari om 19u30  
voor de Impulsavond in feestzaal Ons Huis: 
Een avond om lichtpuntjes te ontdekken: 
een beeld, een woord, een streepje muziek, 
aangevuld met een drankje en een knabbel, 
om elkaar veel goeds toe te wensen.  
 
Op zaterdag  31 januari  
Legodag in onze kerk 
 

We hopen dat je erbij bent! 


